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Diensten  
Zondag 10 mei 2026 9.30 uur gaat ds. Geerenstein uit Rhoon voor. Muzikale medewerking 

verzorgt Anja Breedijk.  

Donderdag 14 mei 2026 9.30 uur, Hemelvaartsdag, gaat Dirk van Asperen uit Hardinxveld-

Giessendam voor. Muzikale medewerking verzorgt Sjaak Kazen. 

Zondag 17 mei 2026 10.00 uur gaat ds. Mirjam Muis voor in een speciale dienst met thema 

‘Geloof de kracht van Gods Geest’ Muzikale medewerking wordt verleend door 

praise&worship choir Everlasting en Rens Klop begeleidt de samenzang. 

Deze zondag is er oppas, kindernevendienst en jeugdkerk. 

 

Collecte 

10 mei – Kerk in Actie: noodhulp Libanon 

Door het geweld tussen Hezbollah en Israël zijn meer dan een miljoen mensen in Libanon op 

de vlucht – gezinnen die alles achterlieten en nu moeten overleven in scholen, noodopvang 

of zelfs op straat . Dorpen zijn verwoest, en bruggen en wegen zijn weggebombardeerd 

waardoor hele regio’s geïsoleerd zijn geraakt en basisvoorzieningen uitgeput raken. Hulp is 

voor de Libanese bevolking van levensbelang. Kerken en hulporganisaties roepen op om 

juist nu niet weg te kijken.  Partnerorgansiaties van Kerk in Actie zetten alles op alles om 

getroffen families te helpen. Zij delen onder meer warme maaltijden, dekens. Uw steun is 

van onschatbare waarde. Help mee. Blijf bidden voor vrede. Geef vandaag in de collecte. 

Noodkreet uit Libanon | Kerk in Actie 
 

14 mei (Hemelvaartsdag) – Mercy ships 
De 1e diaconiecollecte op Hemelvaartsdag is bestemd voor Mercy Ships, de christelijke 
hulpverleningsorganisatie die gratis chirurgische en tandheelkundige zorg biedt aan de 
armste inwoners van Afrika. De organisatie gebruikt hiervoor 2 schepen die zijn ingericht als 
een drijvend ziekenhuis. Mercy Ships Nederland zet zich de komende jaren in om de afbouw 
en inrichting van het ziekenhuisschip mogelijk maken. Door de vloot uit te breiden, 
ontvangen meer mensen de chirurgische zorg die ze zo hard nodig hebben en kunnen meer 
lokale medische professionals getraind worden. Met uw bijdrage komt de bouw van een 
derde schip een stukje dichterbij. Helpt u mee? Kijk voor meer informatie op de website van 
Mercy Ships. 

 
Bloemen  
De bloemen gaan deze zondag met onze hartelijke groeten en beterschapswensen naar br. 
Ton van Tuijl, ter revalidatie in Waerthove. kamer 108, Kerkbuurt 200, 3361 BM  Sliedrecht. 
De bloemen worden weggebracht door Janny van Harten. 
 
De bloemen op Hemelvaartsdag gaan met onze hartelijke groeten naar br. Remi Merken. 
De bloemen worden weggebracht door Geri de Rover. 
 

Mededelingen 
-bedankje 
Voor alle liefdevolle blijken van medeleven en warme belangstelling die wij hebben 
ontvangen na het overlijden van onze geliefde vader, schoonvader en opa Jan de Goei zijn 
wij u dankbaar.  Uw betrokkenheid heeft ons geraakt en is ons tot grote steun en troost 
geweest in deze verdrietige tijd. 
Familie de Goei 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/noodkreet-uit-libanon-er-is-dringend-meer-hulp-nodig/
https://www.mercyships.nl/over-mercy-ships/
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-opgenomen voor revalidatie 
Ton van Tuijl is voor revalidatie opgenomen in Waerthove.  
Ton vindt het leuk om een kaartje te ontvangen op zijn revalidatieadres: 
Waerthove, Kamer 108, Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht 
 

Uitnodiging Hemelvaartsdag 14 mei 2026 
Wat betekent Hemelvaart vandaag voor ons leven?  
Is het een afscheid… of juist een belofte? 
Ik hoop u mee te nemen in een indringende en hoopvolle overdenking. Vanuit de gelijkenis 
van de barmhartige Samaritaan trekken we een lijn naar Christus Zelf: de Ene die zorg 
draagt, die voorziet en die belooft terug te komen. 
We staan stil bij herkenbare momenten van afscheid, verlangen en verwachting. Zoals de 
discipelen die naar de hemel bleven staren. Zoals wij soms blijven hangen in wat was. Maar 
Hemelvaart roept ons verder: om niet stil te blijven staan, maar te leven vanuit hoop, met 
open ogen en een hart dat uitziet naar wat komt. 
Wat betekenen die ‘twee denari’ vandaag? Wat is onze rol in de tijd tussen Zijn gaan en Zijn 
komst? En durven wij te geloven dat we elkaar weer zullen ontmoeten? 
Een preek die raakt aan het alledaagse én het eeuwige. Die bemoedigt, uitdaagt en richting 
geeft. 
U bent van harte welkom om samen te luisteren, te zingen en stil te worden – en opnieuw te 
leven vanuit verwachting. 
Van Harte welkom in de kerk op donderdag 14 mei.  Aanvang: 9:30 uur 
Ga met God… tot wij elkaar weer ontmoeten. 
Met vriendelijke groet: Dirk van Asperen 
 

Kunst in de Kerk 
Na een geslaagde expositie in de Hervormde Kerk, hangen/staan nu de kunstwerken, met 
als thema: Levend Water, bij ons in de kerk de komende weken.  
Tijd om ze te bezichtigen kan uiteraard na de diensten.  
 
Ook hangen er 7 schilderijen van tieners in de hal, die meegedaan hebben aan een 
workshop over het thema: Levend Water.  
 
Voor hen die niet in de gelegenheid zijn om persoonlijk de werkstukken te zien, is er een pdf 
bij de nieuwsbrief toegevoegd, waar de werkstukken en beschrijvingen te bekijken zijn.  
Ook het lied van Annemarie Harrewijn(zelf geschreven) kan beluisterd worden.  
 

Hoop dat u geïnspireerd wordt en dat u wellicht volgend jaar ook wil meedoen met       

"Open je artistieke hart"  
Namens de werkgroep, Hanneke van der Meij.  
 

Collectebonnen 
Maandag 11 mei a.s. kunnen weer Collectebonnen gekocht/afgehaald worden tussen 19.00-

19.30 uur in de hal boven in de kerk.  
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Nieuws vanuit de diaconie 
-Oproep kerkauto 
Voor de kerkauto zijn wij op zoek naar 2 nieuwe chauffeurs. 
In het huidige rooster met 8 chauffeurs komen per 1 augustus twee plaatsen vrij.                    
Bij een compleet rooster van 8 chauffeurs bent u ongeveer 1 maal in de 2 maanden aan de 
beurt. Wie zou deze lege plaatsen willen opvullen, zodat onze kerkleden die niet op eigen 
gelegenheid naar de kerk kunnen komen, de dienst toch bijwonen. 
Namens de Diaconie, Geri de Rover, telefoonnummer 06 4207 1477 
 

Ontmoetingsmaaltijd 
Gezellig samen eten in de Rank op 21 mei dat kan! Voor wie?  Voor iedereen van elke 
leeftijd die regelmatig alleen aan tafel zit uit de gemeente Giessenburg. Misschien ben je nog 
niet eerder geweest en stapte je nog niet over de drempel maar….weet je welkom en geniet 
van het samenzijn. Op 21 mei zetten we om 18.00 u de deuren weer open en om 18.15 u 
starten we met de maaltijd, bereidt door een groep vrijwilligers uit de gemeente. Is er iemand 
van je eigen generatie, of maakt je dat niet uit? Weet jij iemand die vaak alleen aan tafel zit 
en breng je die mee? Opgeven t/m 15 mei bij: Silvia den Toom, van Drenckwaertstraat 9, 06-
50453954 of via de mail: gert.silvia@gmail.com 
 

Save the date - Startweekend 
Startweekend voor het nieuwe seizoen duurt nog even, maar willen vragen de data 19 en 20 
september a.s. te reserveren in jullie agenda. 
Informatie over het programma volgen later. 

 
-Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  

 
 

 
 
 

 

Data ter herinnering 

10 mei    9.30 Expositie Kunst in de kerk 

11 mei    19 uur Collectebonnen 

17 mei    10 uur speciale dienst ‘Geloof de kracht van Gods Geest’ 

21 mei    18.15 uur ontmoetingsmaaltijd in de Rank 

5 juni    20 uur gespreksgroep dames VHGL 

7 juni    17 uur Awake for all 

21 juni    10 uur Openlucht dienst 

5 juli    13.30 uur bevestigingsdienst Anne Eggink 

19 en 20 september  Startweekend 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 17 mei 2026. Kopij voor de 

Nieuwsbrief vóór donderdag 14 mei 2026 om 19.00 uur inleveren bij de makers van de 

nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com 

 

mailto:Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com

